
Marc Joseph Bruneel
6 augustus 1954 - 17 september 2020



Met pijn in het hart maar trots om wie hij was melden wij u het overlijden van 

Marc Joseph Bruneel
Natuurgids

Voorzitter van Natuurpunt Dilbeek
Samentuin-lid  van De Moeskesmensen Groot-Bijgaarden en Groenten uit Zellik

 
In deze wereld geboren te Diksmuide op 6 augustus 1954 

abrupt zijn levensweg geëindigd te Treignes op 17 september 2020

De afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden in beperkte kring.

Bloemen en kransen apprecieerde hij niet zo. Wil je hem eren en gedenken zaai wat bloemen, plant een struik, 
een boom, hang een vogelkastje, een bijenhotel, maak een poel voor padden, salamanders, zorg in de winter voor 

de vogeltjes.

Kortom
Geef de natuur ruimte om te leven, evenwicht te zoeken, daar horen wij mensen ook bij.

Dat is zijn nalatenschap. Daar heeft hij naar geleefd.
Laat dat ook ons credo zijn.

Zijn overlijden te melden valt ons, zijn gezin, heel zwaar 

    Rouwadres : Brusselsesteenweg 639, 1731 Zellik
      mlhvbellingen@gmail.com
      sarahbruneel@hotmail.com
      kbruneel@gmail.com 

Gezien de corona maatregelen graag bevestiging van uw komst vóór donderdag 24 september.

Grand merci aux services de sécours, la police de Couvin et Funérailles Gilson à Frasnes 
de prendre soin de lui dans ses derniers moments.

   
.

Myriam Van Bellingen

Stoffel Bruneel

Sarah Bruneel

Kim Braet
Emilie Van Daele

Emma, Lisa Bruneel en
Isolde Van Daele

Oscar en Korneel Van Daele

Patatje

Families Bruneel en Van Bellingen

zo vele jaren in hart en ziel verbonden

zoon

dochter

schoondochters

flinke kleindochters

kranige kleinzoons

wit-zwarte poezenliefde


