


Voor altijd op een speciale plaats in ons hart

Theo Meys
Familiemens, goede vriend, 

levensgenieter, super RSCA fan

geboren te Brussel 
op 18 januari 1943 

en overleden te Jette
op 18 april 2018.

De familie dankt u voor 
uw blijken van medeleven.

Een “genieter“ voor het leven,
die aan iedereen zijn hartewarmte 
wou geven.

Herinner hem zoals hij was, 
heel gewoon,
maar toch zo bijzonder schoon.

Verzacht het gemis van elke dag,
maar vind hem terug in een
“liefdevolle glimlach“ !


