De engel zag jou, had mededogen,
hij beroerde zacht jouw wang

en sloot je ogen.

Hij leidde je naar ginds, daarboven.
Het is een fiere, lieve heer,

een beer die we zien gaan.

Als man, als papa, als poepoe.

We gaan je missen, je weet niet hoe.

Claude

Guy De Keyser

4 oktober 1941 - 29 januari 2026

Voorzijde: vingerafdruk van Guy's duim, waarin Maxim en Leni een
zeilbootje en de zee konden onderscheiden. Ze hebben er voor hun
grootvader een mooie bewerking van gemaakt, met verwijzing
naar zijn geliefde Wenduine.




+

Met diepe droefheid melden
wij u het plotse overlijden van

de heer

Guy “Poeschka” De Keyser
liefhebbende echtgenoot van Marlene Huin

Geboren te Sint-Agatha-Berchem op 4 oktober 1941
en van ons heengegaan te Jette op 29 januari 2026.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons
afscheid te nemen tijdens de eucharistieviering
op zaterdag 14 februari 2026 om 11 uur
in de Sint-Agathakerk te Sint-Agatha-Berchem,
Kerkstraat 30.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten
in de kerk vanaf 10 uur 30.

Bloemen noch kransen.

Rouwadres:

T.AV. Familie Guy De Keyser

p/a Gorsen-Fonteyne,

Guido Gezellestraat 6 1702 Groot-Bijgaarden
Online: gorsenfonteyne.be

Liefste papa van

Claude en Kristin Lammens — De Keyser
Stefaan en Karine De Keyser — Bosch

Altijd blije grootvader en poeschka van

Thomas en Lindsey
Maxim en Guida
Leni en Benjamin
Farah en Bastien
Hanne

Jasper en Lucie

Grote broer van

Ludo en Daniélle Bogaerts — De Keyser
kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Vinciane t De Keyser
kinderen en kleinkinderen

Schoonbroer van

Bert en Miche De Keyser — Huin
kinderen en kleinkinderen

Trotse dooppeter van

Philippe, Cilia, Wim, Michaél en Jasper

Met dank aan alle familieleden, vrienden en kennissen voor de
jarenlange vriendschap en de vele mooie momenten die wij

met Guy en met jullie konden beleven.

Hij heeft van elk ogenblik intens genoten.



