


Afscheid
Afscheid nemen is oogsten,
wat jij gezaaid hebt in jouw leven,
aan liefde en goedheid die je anderen hebt gegeven.

Voorzichtig en met schroom,
rapen we de vruchten van jouw bestaan,
sporen van de weg die jij tot hier toe bent gegaan.

Afscheid nemen is verzamelen 
de kostbare schatten van jouw wezen;
dit is wat jij ons nalaat, jouw testament;
hiertoe ben jij gekomen, hiertoe was jij bestemd:

om deze mooie mens te worden,
door ons zo geliefd en gekend,
uniek, bijzonder en enig in wie je bent.
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Afscheid nemen is loslaten,
Hoewel verwacht, veel te snel in onze ogen,
jou teruggeven aan je Schepper, 
die zich nu over jou heeft gebogen,

Jou toevertrouwen aan de Ene,
die zag hoe jij streed en vocht, 
die zijn hand naar jou heeft uitgestrekt en jou in je sterven zocht.

Jou laten we nu gaan al wilde je nog zo graag blijven,
Zo dankbaar om wie je was en voor ons altijd zult zijn,
gunnen wij je het eeuwige leven, met liefde omgeven. 
We komen elkaar ooit weer tegen.

(Naar een gedicht van Sabine Nijland)


