
Als een rupsje geboren,
om als vlinder verder te gaan. 

Als een leeuw gevochten,
om sterk in het leven te staan.

Als een schat was jij voor ons allemaal,
dankbaar voor jouw bestaan.
Als een vlinder weggevlogen
om naar de hemel te gaan. 

Als een ster aan de hemel zul jij voortbestaan.

Diëgo Shana Wouter Jochen Daphne



Lieve mama,
Een moederhart dat is van goud
Omdat ze altijd van je houdt

In goede maar ook in slechte tijden
Staat ze met raad en daad terzijde.
Dan slaat opeens het noodlot toe

En kunnen we nooit meer naar je toe.
Nu zullen we steeds in gedachten
Op je antwoord moeten wachten

Toch zijn we je dankbaar met een lach
Voor alle liefde die je gaf

Je bent ver wag maar toch dichtbij
Je zal voor altijd onze lieve mama zijn.

Dany De Waele
weduwe van Raoul Van der Vieren

Geboren te Denderleeuw op 25 augustus 1945
en na een lange strijd, thuis omringd door haar kinderen,

van ons heengegaan op 24 juni 2022.

Volgens de wens van ons mama 
nemen we afscheid in intieme kring.

Voor elke bemoediging, elk woord, elk gebaar dat we van jullie
mochten ontvangen, van harte dank.

U kan online condoleren via www.gorsenfonteyne.be.

Dit melden u met diepe droefheid:
Greetje Van der Vieren
Magdalena Van der Vieren
 Jochen
 Daphne
Walter en Karine Willems - Philips
 Diëgo
Illiane en Philip Willems - Ghysels
 Shana en Wouter
Myriam en Jos Willems - Verbeken
 Kinderen en kleinkinderen

haar kinderen, klein en achterkleinkinderen

Farrah en Barry haar trouwe viervoeters

Dank voor de goede zorgen aan Dr. De Smedt en  
aan haar thuisverpleegster Pirry Clauwaert.


