
In memoriam

Gerard HAERDEN
°30/01/1940 – †03/02/2022

Voor altijd in ons hart

Alles was zo mooi,
en toen viel het doek …



Wie ooit zoveel waardevolle woorden bij zoveel feestelijke 
gelegenheden sprak, fluisterde die uiteindelijk met nog alleen 
maar de beweging van de lippen. Haast onhoorbaar, maar het 
bleven antwoorden op onze vragen. 
Jouw woorden, Gerard, 
leggen een pleister als troost op ons verdriet.

Een dienstbaar leven heb je geleid. Dienstbaarheid die niet 
voortkwam uit een sociale verplichting, 
maar uit een persoonlijke gedrevenheid, een onvoorwaardelijke 
generositeit, die zich niet tot woorden beperkte, 
zich niet plots ergens in de loop van je leven manifesteerde, 
maar er sinds je jeugd altijd geweest is. 
Een dienstbaarheid tegenover mensen, voor mensen, 
gedragen door een onmiskenbare authenticiteit, 
gestoeld op een oprecht beleden evangelisch geloof. 
Doordrenkt van de zinvolheid van het bestaan.

De warmte die je daarbij uitstraalde naar je familie, de liefde 
voor al wie je dierbaar waren, liet je duidelijk blijken. 

Je zal gemist worden. Door velen.

Fernand


