
Maurits Bonnaerens
17 juni 1931 - 14 januari 2020

“Dit leven dat ik kreeg, 
was het waard geleefd te worden. 
Treur niet, vrienden, en klink nu op het leven, 
want het heden lacht en de toekomst wacht.”



Maurits Bonnaerens
echtgenoot van Hilda Slagmulder,

muzikant in hart en nieren

Hij werd geboren te Hofstade op 17 juni 1931
en is zacht ingeslapen in het AZ Sint-Jan 

te Brugge op 14 januari 2020.

Wij nodigen u uit om samen afscheid te nemen
 van ‘onze Maurice, papa, oempa, chef, maestro’ 

op woensdag 22 januari 2020, om 12u30 in het 
Crematorium Siesegem Aalst, Merestraat 169.

Samenkomst in het crematorium om 12u00.

Maurits zal begraven worden op de 
begraafplaats van Elsene op een later moment.

Dank aan allen die hem liefdevol en geduldig 
verzorgden in het WZC Prinsenhof en 

het AZ Sint-Jan Brugge.

Dit melden u, met verdriet in het hart, 
maar in grote dankbaarheid voor wat wij samen 
met hem mochten beleven:

Hilda Slagmulder                               zijn echtgenote

Greet Bonnaerens
Inge Bonnaerens & Bart Vanthomme

zijn kinderen

Rembert Bastiaensen & Jean Nguyen Huy
Jozefien Bonnaerens & Kim De Doncker
Aron Van Driessche & Thalie Arend
Juna Van Driessche

zijn kleinkinderen

Zijn broer, zusters, schoonbroers, schoonzus, 
neven en nichten

De families Bonnaerens, Slagmulder en Vanthomme

Rouwadressen:
Hilda Slagmulder, WZC Prinsenhof, 
Gebroeders Marreytstraat 50, 8000 Brugge
Greet Bonnaerens, Vaartstraat 8, 8000 Brugge
Inge Bonnaerens, Esselveldstraat 21, 1950 Kraainem

U kan ook online condoleren op www.gorsenfonteyne.be
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