Theresia Merens

24 april 1923 - 12 oktober 2019

Je moet niet wenen om wat niet meer is
maar gelukkig zijn om wat geweest is.



.I.
Theresia Merens

weduwe van Marcel Van den Broeck

geboren te Zellik op 24 april 1923
en rustig ingeslapen in het wzc ‘De Verlosser’
te Sint-Ulriks-Kapelle op 12 oktober 2019,

Gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken.

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de uitvaartdienst,
die zal plaatsvinden op zaterdag 19 oktober 2019

om 11u30 in de Sint-Bavokerk te Zellik, Kerklaan,

gevolgd door de begraving op de begraafplaats van Zellik.

Samenkomst en begroeting in
voornoemde kerk om 11ul5.

U kan online condoleren
op de website www.gorsenfonteyne.be

Dit melden u:

Jan (T) en Lieve Van den Broeck - Plas
Nele, Rulke, Bram (1), en kinderen

Paul en Sonia Van den Broeck - Van Den Bossche
Gunnar, Joachim en kinderen

Ludo (T) en Jeanneke (1) Van den Broeck - Van Mulders
Olivier en Birgitt Laemont - Engels en kinderen

Julien en Mia Vlaminck - Van den Broeck
Dimitri Vlaminck en Stephanie
Ognev Vlaminck en Cindy, Mily-Noa

Eddy en Marleen Van den Broeck - Van Nijverseel
Linne Van den Broeck en William
Senne Van den Broeck en Magalie

Yves en Anne Dubois - Van den Broeck
Jurgen en Leen Dubois - Standaert,
Xander en Yara
Peter en Katrien van Stralen - Dubois,
Jessica, Tamara, Thomas
Toon Dubois en Vinciane, Gwenny

Luc Van den Broeck
Roel Van den Broeck en An
Walter en Elke Baert - Van den Broeck, Kasper

Jan en Marleen Everaert - Van den Broeck
Laura Everaert

Sander Everaert en Lauren

Rik en Greta Decraene - De Coninck

zijn kinderen, klein-en achterkleinkinderen

De families Merens, Van den Broeck, Dekens en aanverwanten.

Dank voor de goede zorgen aan Dr. Wynant
en het personeel van het wzc’ De Verlosser'
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