Een moeder gaat heen ...
maar verlaat ons nooit.

.I.

Helena Van der Steen

“Leentje”

onze lieve meter en mama

weduwe van Herman Buckinx

geboren te Antwerpen op 26 november 1930
na een langdurige ziekte, rustig ingeslapen te Jette
op 14 december 2017, gesterkt door de Heilige Sacramenten

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen van ons mama, meter
op woensdag 20 december om 11u in de Goede Herderkerk,
Korenbeekstraat 231 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, gevolgd
door de begraving op de begraafplaats van Ganshoren, Bosstraat 1.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 10u40.

Rouwadres:
Familie Buckinx
P/a Gorsen - Fonteyne
Guido Gezellestraat 6
1702 Groot-Bijgaarden

www.gorsenfonteyne.be  tel 02 466 52 52

Dit melden u:

Mieke en Bruno Meeus - Buckinx,
Marlies en Adriaan, Bob en Douwe,
Toon en Kate

Johanna en Rik Paternoster - Buckinx,
Willem en Fran,©
Jan en Eva,
Tim en Ciska

Joris en Eef + Buckinx - Steenhorst,
Geertje en Philippe, Gust, Clara en Rosanne,
Anneke, Roy en Stany,
Koen en Sofie, Mies

Peter en Hilde Buckinx - Van Denhouwe,
Tom en Joke,
Karlien en Stef, Marie-Lou en Babette,
Bieke en Lucas

Jan en Jelle Buckinx - Renaut,
Ben en Iris,
Rik en Nicole, Owen en Ivy
haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Beatrice en René +

Walter en Theresia

AnneMarie en Carlo haar schoonbroers en schoonzussen
neven en nichten

Met speciale dank voor de goede zorgen aan WZC Warlandis te Jette.



