
Sterven doe je niet ineens maar af en toe een beetje.
En alle beetjes die je stierf ‘t is vreemd, maar die vergeet je.

Het is je dikwijls zelf ontgaan, je zegt: “ik ben wat moe”
Maar op ‘n keer, dan ben je aan je allerlaatste beetje toe...

T. Hermans



Walter Floré
 11 januari 1933 - 16 september 2023

Weduwnaar van Madeleine Aerts

Dit melden u diep bedroefd:

Johan en Ingrid Dewulf - Floré,
Stijn en Julie
Jelle

Lode en Bea Van den Bergh - Floré,
Nele en Simen
Robbe en Lien
Silke	

Zijn kinderen en kleinkinderen

Herman  en Liliane  Floré - Schoonjans en kinderen
	 Zijn broer en schoonzus

Maurice  en Paula  Vanden Bossche - Aerts
Henriette  Aerts
Albert  en Luce Plingers - Aerts
Jef  en Maria Vanden Bremt - Aerts en kinderen
Staaf  en Antoinette  Vanden Bossche - Aerts en kinderen
Astrid  Aerts
	 Zijn schoonzussen en schoonbroers

Met uitdrukkelijke dank aan het verpleegkundig team van “De Schakel” die hem 
de laatste weken met veel zorg hebben begeleid.

De uitvaartplechtigheid vindt plaats in het crematorium Siesegem, 
Merestraat 169, 9300 Aalst, op zaterdag 23 september 2023 om 10.30 uur. 
Na de crematie vindt hij zijn laatste rustplaats op de begraafplaats 
van Sint-Katherina-Lombeek.

Rouwadres: Familie Floré, Muilemlaan 1, bus 101, 1742 St-Katherina-Lombeek
Online condoleren: www.gorsenfonteyne.be 

Dank voor wie hij was, voor wat hij blijft,
man van Madeleine, papa en opa.

We nemen afscheid van

Nog rap mijn laatste zegje.
Ik ben net aangekomen bij Madeleine.

Jullie hebben allen de groeten.
Ik had veel te vertellen:

Hoe goed onze kinderen en kleinkinderen het doen.
Dat er zeer goed voor mij gezorgd werd.

Hoe fier ik op hen ben geweest.
Dat we zeer blij mochten zijn met ons nest.

Het gaat jullie goed.


